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Betreft: uw brief van 1 juli jl.
Geachte mevrouw Kaasgaren,

bij deze wil ik reageren op uw vreemde en verwarrende brief van 1 juli 2000
waarin u mij vertelt dat ik mee kan doen aan een project met het zogenaamde
“internet”.

Wel, ik ben al 58 jaar suikerpatiént en ik kom al 42 jaar in uw ziekenhuis
en dat bevalt me tot nu toe prima. Ik zie dan ook niet in waarom ik opeens
een “internet” zou moeten aanschaffen en aan zo’'n ding al m’n medische
gegevens zou moeten toevertrouwen. Waar is de dokter van vlees en bloed
gebleven?

Ik ga dus al 42 jaar naar de doktoren in uw ziekenhuis en ik zie geen reden
om tot iets anders over te gaan. Dat systeem werkt al jaren goed en hoeft
dus ook al jaren niet getest te worden. Ik heb m’n hele leven al zonder
internet gekund en ik heb het tot op de dag van vandaag niet gemist en dat
zal ik nooit doen ook. Zelfs niet als ik binnenkort door u gedwongen wordt
om er een aan te schaffen. Ik ga dan wel op zoek naar een ziekenhuis waar
ze hun patiénten nog wel een gezicht hebben.

En dat het vrijwilligerswerk geen risico zou bevatten lijkt me ook
onzinnig. Toen m’n broer vier jaar geleden werd geopereerd zeiden de artsen
ook dat er geen risico’s aan de operatie waren verbonden. Hij is nooit meer
de oude is geworden nadat hij uit narcose ontwaakte.

Weet daarnaast ook dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Ik heb
gisteren met m’n vrienden van de bingo-club gesproken over jullie grootse
plannen en zij vinden het ook waanzin. Niemand wil te maken hebben met
robot-dokters, en ik al helemaal niet.

Nee, van mij mag u die nieuwerwetse troep bij het vuil zetten, ik werk niet
mee aan zo’n onzinproject! En laat me raden: dat project kost zeker ook nog
klauwen met geld! Hebben we daar nou de oorlog voor gewonnnen? Hebben we
daar nou jarenlang zo hard voor gewerkt? Ik zie mijn belastingcenten liever
veel nuttiger besteed. U zou toch als hoog opgeleid persoon beter moeten
weten! Schande!

Hoogachtend,

P. Konijn.



